
Week 2026-10 
 
 

          PAROCHIALE EETDAG – steun Broederlijk Delen 
Nu zondag 8maart heeft onze traditionele lente-eetdag plaats, waarop wij allemaal 
uitgenodigd worden: van 11.30 uur tot 14.30 uur of van 17 uur tot 20 uur in St.-Baaf.  
Ook nu wordt er aan de vegetariërs gedacht en kan je kiezen tussen een koude en een warme 
veggie-schotel. Vooraf inschrijven hoeft niet, je bent zo steeds welkom. 
Bij die gelegenheid zullen de leden van de parochieraad ook bloemen (paasklokjes) verkopen 
ten voordele van Broederlijk Delen. Steun zeker ook dit mooi initiatief! 
 
 
VASTEN - BROEDERLIJK DELEN 
Jullie hebben 2 weken geleden een ‘vastenkalender’ ontvangen met alle Vieringen en 
activiteiten die nu tijdens de Vasten zullen plaats hebben in onze Pastorale Eenheid 
(Berkenbos, Eversel, Heusden en Lindeman). Raadpleeg deze kalender regelmatig,hij is 
geldig tot en met Pasen. We hopen dat je talrijk zal / kan deelnemen. 
Tevens ontvang je een folder van Broederlijk Delen, met meer informatie over de initiatieven 
van Broederlijk Delen dit jaar. Je kan tijdens de vasten een bijdrage leveren aan Broederlijk 
Delen door gebruik te maken van het overschrijvingsformulier en een storting te doen op 
rekening nr. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro!).  
 
 
GEBED EN BEZINNING TIJDENS DE VASTEN 
Onze pastorale eenheid gaat, zoals vorig jaar, weer tijdens de Vasten wekelijks een 
bezinningsmoment organiseren in onze kerk op de donderdagavonden 5, 12, 19 en 26 
maart.Wie wil deelnemen, is welkom om 19 uur. Pelgrims,op weg naar de H. Franciscus in 
Assisi,zullen onze tochtgenoten zijn en vertellen over hun moeilijkheden onderweg.. 
Week na week bieden zij een stukje wijsheid aan dat ons helpt om de ballast van het 
dagelijkse leven af te leggen en, heel bescheiden, stapvoets te herrijzen richting het licht 
van Pasen. 
Nu donderdag 5 maart om 19 uur is de eerste samenkomst. 
 
 
 
RAAK (KWB) – ontbijtgesprek 

 
Een lekker ontbijt en ondertussen deelnemen aan een leerrijk gesprek. 
 



Na een lekker ontbijt kwam dit jaar onze Everselse dorpsgenoot, Jurgen Vliegen, ons alles 
vertellen over opleidingen, wedstrijden en verzorgen van zijn labrador Fjiero als 
reddingshond. Hiermee werd hij na de vele en moeilijke proeven in Finland wereldkampioen. 
De talrijke vragen die gesteld werden na de toelichting bewezen dat de verhalen die 
Jurgen bracht over reddingen van slachtoffers, de aanwezigen diep hebben geraakt. 
Dankuwel aan RAAK voor het initiatief. 
 
 
SCOUTS – spaghettidag 

 
In een zuiderse sfeer kon er genoten worden van heerlijke spaghetti. 
 
Op zondag 16 februari jl. had de traditionele spaghettidag van onze scouts plaats. er kon de 
ganse dag zowel afgehaald worden aan de keuken als ter plaatse in de grote zaal van St.-Baaf 
weer volop gesmuld worden van al het lekkers. Volgens voorlopige telling waren er ongeveer 
800 deelnemers (er waren alleszins 600 voorinschrijvingen!). Een bewijs dat onze scouts toch 
nog sterk gedragen worden, niet alleen in Eversel maar ook in de omgeving. En nu al 
uitkijken naar de spaghettidag van volgend jaar. 
 
 
ENJALIEN – Pasta Afhaalweekend 
Op zaterdag 14 maart organiseert Benjalien in de Horionweg in Ubbersel“een pasta in ’t 
bakske” of meeneempasta. Voor een bestelling, nog tot zondag 8 maart, kan je contact nemen 
met Krista, gsm 0475 64 05 05 of met Martine, 0476 46 00 16. Je kan de bestelde pasta 
afhalen op zaterdag tussen 11 en 19 uur. Je bent er dan ook welkom om even bij te praten in 
de ‘lentebar’. Je bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling op de rekening 
vanBenjalien vzw BE72 3630 9355 4116 met vermelding van je inschrijvingsnaam.  
Voor meer info ga je naar de facebookpagina van Benjalien en klik op hetevenement. 
 
 
.GELUKKIGE VERJAARDAG 
Op dinsdag 10 maart verjaart Maria Dirix. Zij wordt dan 95 jaar en verblijft in wzc Hof ter 
Bloemen. Volgens onze gegevens zou zij momenteel onze vierde oudste parochiaan zijn. 
Als parochie willen wij ons ook aansluiten bij de talrijke gelukwensen die zij mag ontvangen 
van familie, buren, vrienden…. Moge Maria nog lang gelukkig en in goede gezondheid  
tussen ons blijven. 



 
Broederlijk Delen 
HET IS NU TIJD VOOR ACTIE! 

 
 
Broederlijk Delen wil ons sinds 18 februari, Aswoensdag, ervan overtuigen dat wijzelf de 
toekomst van mensenrechten, democratie, milieubescherming enz. in  eigen handen hebben. 
Het thema van Broederlijk Delen dit jaar is: ‘Het is nu tijd voor actie’. Door samen te 
werken kunnen we de dingen structureel aanpakken. 
 
Het is geen toeval meer! Ons economisch en politiek systeem offert mens en milieu op in 
naam van groei en macht. Wat we vandaag zien – onrecht, uitbuiting, verwoesting – zijn geen 
fouten in het systeem. Ze zijn het systeem zelf. 
Wereldwijd staan mensenrechtenverdedigers en milieubeschermers op. Ze verzetten zich 
tegen autoritaire leiders en winsthongerige bedrijven. Ze bouwen, vaak met gevaar voor eigen 
leven, aan een rechtvaardigere wereld. Hun strijd beschermt het leven zelf. 
Maar die strijd komt onder druk te staan. Vrijheden worden afgebroken, internationale 
solidariteit vermindert, en wie opkomt voor mens en milieu wordt het zwijgen opgelegd. 
Terwijl we juist nu onze krachten moeten bundelen over grenzen heen. 
Toch is er hoop. Overal ter wereld tonen mensen dat het anders kan: organisaties die de 
rechten van de meest kwetsbaren beschermen, gemeenschappen die hun land en water 
verdedigen, jongeren die dromen van een toekomst waarin iedereen meetelt. Wat ze doen 
werkt.  Wat wij samen doen, maakt het verschil. Om hoopvol te kunnen zijn, moeten we actie  
ondernemen. 
Broederlijk Delen kiest de kant van wie volhoudt, van wie bouwt aan alternatieven, van wie 
weigert te buigen voor onrecht. Want verandering gebeurt niet vanzelf – ze begint bij mensen 
die geloven dat het kan. Verandering begint ook bij jou. Dus maak een vuist voor 
mensenrechten en internationale solidariteit. 
Het is nu tijd voor actie. 
 
Doen wij in Heusden-Zolder ook mee aan de campagne? 
Voor wie creatief kan en wil zijn, zijn er tal van mogelijkheden om Broederlijk Delen te 
steunen. Niet alleen vrijwilligersgroepen en scholen maar ook andere verenigingen, 
jeugdbewegingen, buurtcomités en vriendengroepen kunnen een activiteit organiseren. Op de 
website: campagne.broederlijkdelen.be/actie vind je tal van ideeën: 
- organiseer een koffiestop (zoals al in sommige scholen en aan de kerken van Heusden en 
Zolder gebeurt); of een solidaire maaltijd, of de verkoop van chocolade-eitjes of van 
paasbloemen (zoals in Eversel al gebeurt). Of organiseer een sportieve activiteit die je kan 
laten sponseren. Misschien zijn er in andere parochies ook al acties gepland?  
- of ‘maak een vuist voor mensenrechten’. Zo kan je een groepsfoto of individuele foto maken 
van iedereen met een vuist in de lucht. Of als je creatief bent, maak dan ‘een vuist’ van klei, 
papier, textiel…. Eén grote vuist samen of per persoon een eigen vuist! En registreer dit alles 
op de website: broederlijkdelen.be/maak een vuist. Broederlijk Delen zal later een 
tentoonstelling organiseren met al deze ‘vuisten’. 
- of doe een gift, éénmalig of maandelijks, op BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen 
(fiscaal aftrekbaar!). Hierop kan ook de opbrengst van je actie gestort worden. 
Wie doet mee en laat dit aan de parochiesecretariaten weten? 



In de volgendeweken zullen we ook de projecten voorstellen die vorig jaar door het 
gemeentebestuur van Heusden-Zolder financieel ondersteund werden. Want deze projecten 
worden gedragen door vrijwilligers van Heusden-Zolder die zich mateloos inzetten voor deze 
ontwikkelingsprojecten “in het zuiden”. 
 
Willy Van Aelst 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


